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Elk jaar in november vindt in Eindhoven het lichtfestival Glow plaats. 
Tientallen nationale en internationale lichtkunstenaars tonen hun werk op 
diverse plekken in de lichtstad. 

- Wie heeft ooit Glow bezocht?
- Welk kunstwerk kun jij je herinneren en waarom?
- Wat kun je nog meer vertellen over GLOW?



Droomstad
Samen met lichtkunstenaar Hugo Vrijdag maken we een kunstwerk voor GLOW!  In voorgaande edities namen 
kinderen hun eigen huiskamer over. Daarna volgden het plein, het museum, de kerk en de Rabobank.
En dit jaar? Nemen we de hele stad over!

Wat gaan we doen?
We tekenen hoe onze droomstad eruitziet.
Hoe zien de huizen eruit? Hoe reizen we rond? Hoe ziet de kunst eruit?

En waar zie je kunst in jouw stad?
De tekeningen van de kinderen worden geprojecteerd op de muren van het Van Abbemuseum in Eindhoven, 
maar ook op de locaties in Best, Oirschot, Helmond en Veldhoven.

Sommige kinderen bouwen zelfs huizen en straten.
Daar maken we samen een grote lichtstad van!

Doe mee, droom mee en geniet van GLOW 2025!



START LES



Wat is een droomstad?
Een stad waarin jouw ideeën werkelijkheid worden



Wat is kunst en cultuur?
Kunst en Cultuur gaat over dingen die mensen maken of doen om gevoelens, verhalen of ideeën te laten 
zien, zoals schilderijen, muziek, dans of toneel. Het laat ons anders kijken naar de wereld en vertelt iets over 
hoe mensen leven, voelen en denken.



• Welke kunst en cultuur zie je in jouw omgeving?

• Wat mis je op het gebied van kunst en cultuur?

• Hoe kan kunst bijdragen aan samenleven?

Wat betekent kunst en cultuur voor jou?



Inspirerende kunstenaars

Lily van der Stokker maakt vrolijke kunst met veel kleuren, bloemen en grappige teksten zoals “Ik ga naar bed” of “Lelijk!”. Ze 
schildert gewone dingen uit het dagelijks leven, zoals een bank of een theepot, en maakt daar iets bijzonders van. Haar kunst lijkt 
soms kinderlijk of gek, maar ze wil juist laten zien dat ook zachte en lieve dingen belangrijk zijn. Ze vindt dat de kunstwereld vaak 
alleen naar serieuze mannen luistert. Met haar werk zegt ze: meisjesdingen mogen er óók zijn!

Lily van der Stokker



Henk Visch
Inspirerende kunstenaars

Henk Visch is een kunstenaar uit Eindhoven die beelden maakt van mensen en dieren, vaak met lange armen of vreemde 
houdingen. Zijn kunst lijkt soms een beetje gek of grappig, maar het laat je altijd nadenken. Hij werkt met metaal, hout en andere 
materialen, en maakt dingen die lijken te bewegen of dromen. Visch wil met zijn beelden gevoelens en gedachten laten zien, 
zonder dat er altijd één duidelijk antwoord is. Zijn kunst roept vragen op, en dat vindt hij juist mooi.



• Ken je deze kunstwerken?

John Körmeling – Roze Huisje
Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen - flying pins eindhoven
Maarten Baas - ‘Something Higher’ for Dela

Inspirerende kunstenaars



Graffiti en street art Eindhoven
Inspirerende kunstenaars

Ces53 
(graffiti-pionier uit Eindhoven)

Lempke
(lachend lampje, 
symbool Eindhoven)

Studio Giftig 
(grote muurschilderingen)

• Leg uit wat je van deze kunstwerken vindt?



Ontwerp jouw droomkunstwerk
• Kies een thema: vrijheid, inclusie, duurzaamheid, 

mentale gezondheid, samenleven of een ander thema

• Bedenk een kunstwerk voor jouw droomstad

• Maak een droomwolk-tekening



Tips voor je ontwerp

• Locatie in jouw droomstad

• Materialen en vormen

• Hoe betrek je bewoners?

• Gebruik kleurpotloden, stiften, fineliners

• Werk je droomwolk uit met details en kleur

• Laat je inspireren door de kunstenaars



Aan de slag!

Wat heb je nodig?
– Een uitgeprinte droomwolk op A4
– Kleurpotloden, stiften en een zwarte 
fineliner of dunne stift

Begin met potlood
Teken met potlood in de droomwolk wat jij droomt 
of waar je over fantaseert. Je hoeft nog niet netjes te 
werken, dit is het moment om te proberen en te 
ontdekken wat je leuk vindt.



Aan de slag!

Tevreden? Tijd om te kleuren!
Ben je blij met je tekening? Dan mag je ‘m 
inkleuren. Gebruik felle, heldere kleuren zodat 
je kunstwerk goed opvalt.

Kleur ook de achtergrond in
Denk niet alleen aan je kunstwerk, maar geef 
ook de achtergrond een mooie kleur. Zo wordt 
het een compleet kunstwerk.



Aan de slag!

Maak het extra strak met zwart
Als je klaar bent met kleuren, kun je met een 
zwarte fineliner of dunne stift de belangrijkste 
lijntjes overtrekken. Hierdoor krijg je meer 
contrast en ziet je tekening er krachtiger uit.

Klaar? Laat maar zien!
Is alles af? Dan is jouw droomkunstwerk klaar om 
te laten zien. Goed gedaan!



• Wat heb je ontworpen en waarom?

• Hoe draagt jouw kunstwerk bij aan de droomstad?

• Voor wie is het bedoeld?

Reflectie



• Tentoonstelling in de klas of gang

• Presenteer je werk aan elkaar

• Geef feedback en complimenten

Presentatie
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